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Talitha is net terug uit Azië en op 1 
januari staat Mart-Jan met een 
groep jongeren op Schiphol voor 
een Vision Trip naar Cambodja. 

We reizen wat af! Super leuk - en 
ook intens. Waarom zou je? Nou, 
omdat elkaar live ontmoeten zo’n 
enorm verschil maakt. 

Talitha reisde in november samen met 
Jante, één van de bestuurders van 
Stichting Alongsiders, naar Cambodja 
voor de International Leaders Gathering. 

De ontmoeting met leiders en bestuurders 
uit de hele wereld, het herkennen van 
hetzelfde hart en DNA ondanks de 
verschillende contexten waarin we leven, 
en het samen biddend zoeken naar de 
richting van de Heer, waren enorm 
kostbaar. Er was ook ruimte om te 
verbinden met (lokale) vrienden: luisteren 

naar elkaars verhalen, elkaar bemoedigen 
en voor elkaar bidden. 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd 
binnen de Alongsidersbeweging. Er werd 
een internationaal bestuur gevormd en we 
zijn dankbaar voor alles waaraan gewerkt 
is - en wordt - sinds onze 
leidersbijeenkomst in 2024. Er is groei in 
aantallen, maar ook in diepte. Vreugde en 
verdriet wisselen elkaar af. Opvallend 
genoeg zijn verschillende jonge mensen 
binnen de beweging dit jaar tragisch om 
het leven gekomen. 

Onze zus Rachel uit Malawi is voor ons 
een voorbeeld van moed en volharding. In 
maart verloor ze plotseling haar 16-jarige 
dochter Rejoice, en kort daarna een van 
de jonge leiders, Gift, met wie ze nauw 
samenwerkte. Ze werd er zelfs van 
beschuldigd dat zij Rejoice en Gift had 
geofferd om zelf meer macht te krijgen, 
waardoor een groep Alongsiders uit angst 
stopte en haar meed. 

Dwars door haar rouwproces en deze 
tegenstand leidt Rachel dapper, in 
vertrouwen op de Heer, de beweging in 
een groot deel van Afrika. Tijdens de ILG 
leidde zij ons in aanbidding en zongen we 
samen: “All to Jesus I surrender” en “It is 
well with my soul.” Indrukwekkend.. 

Na de ILG bezocht Talitha twee vrienden 
in Laos - opnieuw een kostbare tijd. We 
zijn dankbaar voor deze vriendschappen!! 

En op 1 januari staat Mart-Jan dus met 
een groep jongeren op Schiphol. Zestien 
dagen lang samen onderweg: visie 
opdoen, een kamp op Shalom Valley 
hosten, leren, dienen en ontdekken.  

Steeds weer de vraag stellen: “Heer, wat 
wilt U mij leren?” Veranderd terugkomen, 
en hier in Nederland handen en voeten 
geven aan de lessen die de Heer 
onderweg geeft. 
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Dit is de derde Vision Trip en elke reis is 
tot nu toe levensveranderend geweest. 
We zien echt uit naar wat de Heer deze 
keer gaat doen. Bidden jullie mee? 

Wat ons opvalt, is dat Jezus zelf ook 
vaak onderweg was. Hij reisde. Hij trok 
met mensen op. Hij maakte tijd en 
ruimte om werkelijk aanwezig te zijn. Hij 
deelde Zijn leven. 

In ons reizen is dat ook ons verlangen: 
om als Jezus te zijn. Jezus die tijd had 
voor mensen en eenvoudig met hen 
opliep - zó willen wij ook zijn. Jezus die 
luisterde en woorden van leven sprak - 
dát willen wij ook doen. 

Ons reizen brengt ons soms naar 
Cambodja, maar veel vaker gebeurt het 
gewoon hier, dichtbij, in Nederland. In 
een gesprek na de kerkdienst, 
onderweg naar school of werk, of 
wanneer je even écht naast iemand gaat 
staan. Dáár gebeurt discipelschap. Dáár 
word je een Alongsider. 

Alongsider-zijn is niet voor een paar 
mensen weggelegd: het is de weg van 
Jezus. De manier van de Rabbi, die nog 
steeds elke dag zegt: “Kom, volg Mij.” 
Leer van Mij, wandel met Mij. 

Ben jij ook met Hem op reis? Wie neem 
je mee? 

Je kunt onze reis weer volgen via 
Whatsapp. Stuur ons oven een mailtje 
met je telefoonnummer, dan voegen we 
je toe. 

ALONGSIDERS NEDERLAND 

Bij Alongsiders Nederland is er de 
afgelopen tijd ook weer van alles 
gebeurd.  

Er staan    
Retreats voor jongvolwassenen 
gepland en we zijn blij met de nieuwe 
locatie die we hiervoor hebben 
gevonden! 

Na de zomer namen we afscheid van 
Jonathan, voor wie een nieuw seizoen 
aanbreekt. We zijn dankbaar voor de tijd 
dat we samen mochten optrekken en 
hebben zegenend afscheid van hem 
genomen. 

Tegelijkertijd kwam daarmee een flink 
pakket werk terug op onze schouders 
en dat was best even intensief. 

The  versie 2.0 werd afgerond en 
nieuwe groepen die gestart zijn op weg 
geholpen. 

Mensen zijn enthousiast, we zijn best 
trots op wat er staat en super dankbaar 
voor alle input die we hiervoor hebben 
gekregen van de jongeren(leiders) die 
meededen met de pilot!  

En last but not least zijn we heel blij met 
Chris van Heyst die zich heeft 
aangesloten bij ons team en zich inzet 
op Social Media! Daar heb je mogelijk 
wat van voorbij zien komen ;) 

EEN BOEK EN D-PODCAST 

De afgelopen periode is Mart-Jan 
intensief bezig geweest met het 
schrijven van een nieuw boek. 

Nou ja… boek. Het zijn eigenlijk 13 
podcasts, begeleid door een reeks 
prijswinnende foto’s, aangevuld met 
reflecties en muziek. Een samengesteld 
kunstwerk. Prachtig! 

Het begon allemaal met zijn verlangen 
om verhalen te horen van mensen die 
Jezus volgen. Echte getuigenissen – 
rauwe, pure verhalen waarin je Jezus 
aan het werk ziet. Verhalen waarin Zijn 
licht doorbreekt. Het was een voorrecht 
om deze verhalen te mogen horen. 

En zulke verhalen vragen om 
verwerking. Om stilte. Om reflectie. Zo 
ontstond het idee voor het boek. Een 
bevriende muzikant componeerde 
muziek speciaal voor de podcasts en 

een andere vriend leverde de super 
mooie en inspirerende foto’s. 

De coverfoto van deze nieuwsbrief bevat 
een aantal van die beelden. Foto’s met 
een verhaal – en je raadt het al: die 
verhalen lees je terug in het boek.  

Woorden kunnen niet goed vatten wat 
er gebeurt wanneer beeld, muziek, 
verhaal en geloof samenkomen. Dat 
moet je zien, horen en ervaren. Dan 
begrijp je iets van de schoonheid ervan. 

Het mooie is: je kunt nu alvast beginnen. 
De podcasts kun je hier luisteren.

Benieuwd naar de foto’s? Die vind je 
hier, samen met de uitgeschreven 
versies van de podcasts.

Wanneer het boek verschijnt, laten we 
het jullie weten. Ons gebed is dat het 
voor velen tot zegen zal zijn – dat de 
verhalen van mensen die Jezus volgen, 
vele anderen zullen inspireren om 
datzelfde pad te gaan. 

ONS GEZIN 

In ons gezin hobbelt alles lekker door: 
school natuurlijk, veel muziek en sport. 

Maar één hele toffe gebeurtenis willen 
we jullie niet onthouden. Er was iets wat 
Amy al heel lang graag wilde, en in 
oktober was het zover: ze werd, samen 
met een andere jongere uit onze 
thuisgemeente, gedoopt. 

Familie en vrienden waren erbij, en 
samen hebben we Gods goedheid 
gevierd. Het kerkje waarin we 
samenkomen zat propvol, maar het 
paste allemaal nét. Heerlijk! Hemels. 

Amy deelde hoe ze een keer Psalm 27 
vers 3 en 4 van iemand kreeg en hoe 
die verzen als een belangrijke reminder 
met haar meegaan: 
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"Ik vraag aan de Heer één ding, het 
enige wat ik verlang: 

wonen in het huis van de HEER alle 
dagen van mijn leven, om de liefde van 
de HEER te aanschouwen, Hem te 
ontmoeten in zijn tempel. 

Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de 
dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig 
in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.” 

De dankbaarheid die blijft, gaat natuurlijk 
niet alleen over die feestelijke dag, maar 
vooral over de keuze die Amy maakte:  

“Ik wil Jezus volgen.”  
 
Haar doop is een mijlpaal waar ze op 
moeilijke momenten altijd naar terug 
mag grijpen. Jezus wás er, Hij ís er, en 
Hij zal er altijd zijn.. 

GEBEDSSUPPORT 
 
We zijn dankbaar voor een groep trouwe 
voorbidders om ons heen! 

Wil je wekelijks een gebedsupdate van 
ons ontvangen via WhatsApp? 

Stuur ons dan  . Dan voegen 
we je toe aan de gebedsgroep. 

Hier wat concrete punten om mee te 
nemen in je gebeden: 

1. Dank en bid voor elke betrokkene 
binnen Alongsiders als we, op 
verschillende plekken in deze wereld, 
in verschillende rollen, samen verder 
bouwen aan een beweging van 
discipelschap. 

2. Dank en bid voor creativiteit, wijsheid 
en vrijmoedigheid om elk in onze 
eigen context vorm te (blijven) geven 
op een manier die de lokale 
gemeente ondersteunt en local 
ownership aanmoedigt. 

3. Bid dat, naarmate de beweging 
groeit, dat niet ten koste zal gaan 
van de diepte van relaties die 
gebouwd zijn/worden. 

4. Tijdens de ILG kwam steeds Jeremia 
43:19 terug:   
 
“Behold, I am doing a new thing; 
now it springs forth, do you not 
perceive it? I will make a way in the 
wilderness and rivers in the desert." 
 
Bid dat ‘I AM’ steeds het startpunt 
en onze bron zal zijn bij alles wat we 
doen en dat we open harten en 
ogen hebben om met Hem mee te 
bewegen. 
 
“Behold, I AM doing a new thing” 
wordt het jaarthema voor 2026. 

5. Tijdens de ILG spraken we over het 
belang van een ritme van gebed voor 
en binnen de beweging. Binnenkort 
meer hierover. 

6. Dank en bid voor ons gezin. We zijn 
blij met elkaar! 
 
Amy heeft afgelopen tijd veel 
hoofdpijn waardoor ze al een aantal 
weken thuis zit. We zijn nog op zoek 
naar de oorzaak hiervan. Bid mee 
voor volledig herstel. 

VEILIG IN GODS HAND 

We zijn bijna aan het eind van 2025. 

Wat is er veel gebeurd! Bedankt voor 
jullie betrokkenheid bij Alongsiders en 
ons gezin. Die maakt ons dankbaar. 

Wat de toekomst brengt, ligt in Gods 
handen en dat geeft rust. Laten we met 
elkaar, waar we ons ook bevinden, dicht 
bij Jezus blijven. 
 
Wij wensen jullie zijn Shalom toe! 
Verbonden in Christus Jezus, 

Mart-Jan & Talitha 
Joy, Micha en Amy

Praktische gegevens 
 

Ons adres

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

Financieel ondersteunen?

Alongsiders voorziet niet in ons 
inkomen; voor ons werk zijn we 
afhankelijk van giften.  
Wil je ons daarin steunen? Dat 
waarderen we enorm. Je kunt een 
bijdrage overmaken naar het volgende 
rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v: 
Project Alongsiders Nederland 

IBAN:	 NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC:	 SNSBNL2A
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